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Oh Oh Den Haag, stad aan de zee,
over honderd jaar verdwenen
Verzwolgen in de golven

door de enige kracht

die je kon verslaan

Oh Oh Den Haag, stad aan de zee,
Die ooit zelf zee was

Die als een

slome zondvloed

leegliep in de duinen

is nu teruggenomen

door hetzelfde water

Stel dat honderd eeuwen later
Heel diep onder water

Men je terug zou vinden

En de ontdekker zegt: Atlantis
Hoe moet hij snappen wat hij ziet
Hij ziet een stad

die nooit echt stad werd

de Pauperbuurten

het Indische verleden

en d’oude deftigheid,

Een zootje,
honderd dorpen bij elkaar

Oh Oh Den Haag, stad aan de zee,
over honderd jaar verdwenen
Verzwolgen in de golven

door de enige kracht

die je kon verslaan

Oh Oh Den Haag, stad aan de zee,
Die ooit zelf zee was

Die als een

slome zondvloed

leegliep in de duinen

is nu teruggenomen

door hetzelfde water

Dat bij Scheveningen werd gestuit
door koud beton

Dat monsterlijk bleef staan

omdat nu eenmaal alles went
omdat je pas door lelijkheid

het mooie zag

En omdat een Hagenees

Nou eenmaal hield

Van wat het zijne was

Een onbegrijpelijk verknipt geheel

Oh Oh Den Haag, stad aan de zee

Wie je verzopen resten ook gaan vinden
Zullen ze ooit het ADO-stadion begrijpen
Of de de stalagmieten van het
landsbestuur?

Welnee

Ze missen toch

de mens in het geheel
die er van alles hart was

Ze horen geen marktkooplui schreeuwen
Zien geen ministers

Ondoordringbaar grijnzen

op het Binnenhof

Ze zien niet de zachtheid en de liefde
Niet hoe je kunt beminnen
wat je haat

Oh Oh Den Haag, stad aan de zee
Hoe men je ook zal aantreffen
Nooit zullen ze begrijpen

De vele schakels in de keten

Je was de marktkoopman, politicus
minister en de schoorsteenveger
de rechters van het hof

de meiden in de rosse etalages

Je kon jezelf zijn dankzij allemaal
En daarom is die bloemenman
Die al zijn hele leven

Op dezelfde plek



Zijn waar staat uit te schreeuwen

Over honderd eeuwen
Het geheim achter Atlantis

Haal één schakel weg
en alles breekt

Kapot
Vergruisd
Verdronken



